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Overweging in de Paaswake 2025

Beste medegelovigen in Christus,

‘Wanneer het licht wordt, sta ik op/, zei de boerin. Dat doet niet iedereen,
zeker niet als het nog heel vroeg is. Maar licht roept ons wel wakker.

We staan op en gaan aan de slag.

Het is nu donker, en wij staan ook op, want het wordt licht. Het is niet de
zon, die ons wekt, maar een klein vlammetje op een dikke kaars.

We roepen zingend: “Licht van Christus”. Het licht van Christus maakt ons
wakKker, en we staan op. ‘Sta op, het wordt licht’.

Tweevrouwen waren ook opgestaan. De dag was nog maar nauwelijks
begonnen. Ze waren opgestaan om te treuren bij het graf van een dode.
Opstaan om zich vervolgens neer te leggen bij de dood.

Is dat een reden om op te staan? Dan begint de dag niet leuk. Maar ja, zo
liggen nu eenmaal de feiten. ‘Wat komen jullie hier doen?, wordt hun
gevraagd. “Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden? De dode die

oA jullie zoeken, is verrezen.” Ze/vigthen terug naar de anderen. Al die leerlingen

en vrienden die zich al neergelegd hadden bij de harde werkelijkheid van de
dood. Zij waren nog niet opgestaan. Ze sliepen nog. Het licht van Christus
was bij hen nog niet binnengekomen. Zij geloofden de vrouwen niet. Ze
moesten het eerst met eigen ogen zien. En toen ze het lege graf zagen,
moesten ze verbaasd nadenken, staat er.

Eerst zien , dan geloven. Dat komt bekend voor. Daarom is dat wat wij hier
doen, niet zo vanzelfsprekend. Want wat valt er nu te zien? Waarom staan
wij op voor een iel vlammetje? Wij worden wakker geroepen, omdat er een
beter leven te winnen is. We hebben natuurlijk al een goed leven, als is het
voor sommige mensen nog niet goed genoeg, maar wat zou er hier nu te
halen zijn wat ons een beter leven kan geven?

Dat horen wij bijvoorbeeld bij Jesaja. ‘Kom maar hier’, zegt God. ‘Hier is
water, wijn en melk. Eten genoeg. Het kost niets. Ik heb woorden die je echt
goed doen. Ik sluit vriendschap met jullie, zodat jullie niet meer verloren

lopen.

We kunnen ons hier te goed doen aan wat God ons geeft. Het zijn geen lege
woorden. Ze zijn zo rijk gevuld als kleurige paaseieren. Een beter leven kun



je vinden in juist datgene wat geen winst oplevert. Precies dat doen wat
nutteloos en onrendabel lijkt. Het is vooral letten op wat niet te koop is.
Eerbied is niet te koop, maar bepaalt wel de waarde die je aan het leven
geeft. Als je voor elkaar zorgt, levert dat geen geld, maar wel levensvreugde
op. Verdraagzaambheid is niet efficiént, en het schiet niet op, maar het
voorkomt wel stress en houdt jouw en andermans hart heel. Creatief zijn,
wijsheid vergaren, stilte zoeken of woorden wegen, maar toch vooral
liefhebben. Geen beter leven dan leven in liefde. Dat is echt een ander leven
dan koopjes najagen en het leven van welgestelden na proberen te doen.
Daar worden we alleen maar heel moe en droevig van.

Er zijn nog woorden die zuiver zijn, er is nog taal die gelouterd werd in vuur

en liefde.

P:asen is kiezen voor een beter leven. Met je gezicht naar het licht gaan
staan, want licht wordt uit licht geboren. We gaan niet liggen wachten,
totdat het eindelijk eens licht wordt. We steken zelf het licht aan. ledereen
die geloven wil, kan het. Geloven in een God die midden in de chaos en de
duisternis van deze aarde gewoon zei: ‘ Er moet licht zijn’. En er was licht.

Als wij kinderen van het licht zijn, kinderen van die God zijn, kunnen wij dat
dus ook. In de Chaos van ons leven, in de duisternis van ons verdriet, in de
opgestapelde wirwar van onze berekeningen kunnen wij licht maken. Wij
kunnen opstaan uit het graf van ‘het is nu eenmaal zo'. Wij kunnen echt
geloven dat naastenliefde nooit vergeefs is, dat vergeving ons altijd rijker
maakt, dat de dooddoener en zelfs de dood niet het einde is.

Dat vieren wij in deze paaswake. Wakker wogrden, al is het licht nog zo
klein. Opstaan en met z'n allen zeggen: “lk geloof in God de Schepper van
hemel en aarde, van mens en dier, van liefde en vergeving. 1k geloof in een
beter leven, licht uit licht” Zo staan wij m et ons vlammetje in onze handen.
Sterke mensen, lichtdragers, dat zijn we. En als u het niet geloven kunt, en
net als Petrus nog een verbaasd moet nadenken over dit paaswonder, kijk
dan maar om u heen. Naast u staat een medemens, een kind van God,
wakker geworden door het licht. Zalig Pasen



